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Beste Hylkevaarders, 

Met deze zachte winter zou je haast denken dat we mórgen al weer uit kunnen varen, maar we 
moeten nog even geduld hebben. Tenzij het Corona-virus roet in het eten gooit wordt de Hylke begin 
april uit de winterstalling (bij de familie De Winter ) gevaren en bevestigen we zaterdag 4 april de 
zwaarden, het roer en de zeilen. Een uitnodiging om daarbij te helpen hebben jullie een paar dagen 
geleden al per e-mail ontvangen (heb je je nog niet opgegeven – graag alsnog!). 
De afgelopen maanden hebben Tom, Anton, Pieter en ArieV de zwaarden en het roer weer netjes in 
de lak gezet. De zeilmaakster heeft enkele kleine gaatjes in zowel het grootzeil als in de fok 
gerepareerd. En Maarten heeft de Vaarkalender 2019 opgesteld – van medio april tot eind juni staan 
er al bijna 50 (!) tochten gepland! 
In deze Nieuwsbrief  veel informatie over de vaarplannen voor het komende zeilseizoen. Er  zijn voor 
iedereen van de Balgerijgroep méér dan genoeg gelegenheden om lekker met de Hylke te varen dit 
jaar! 
 
Tot spoedig ziens aan boord van de Hylke! 
 
Met zeilgroeten, 
Maarten en Tom 
 
 
 
 

  Natuurlijk weten jullie dat in Amsterdam van 12 tot en met 16 
augustus de 10e editie van SAIL AMSTERDAM wordt gehouden. We vonden dat de Hylke Tromp op 
dit grootse evenement niet mocht ontbreken . 

Nieuwsbrief voor de Balgerijgroep 
nr. 7 – 17 maart 2020 

GROOT  NIEUWS:  

We doen met de Hylke mee aan 
SAIL AMSTERDAM én de Hylke 
is officieel geregistreerd als 
‘VAREND MONUMENT’! 
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Dat had nogal wat voeten in de aarde om in zeiljargon te spreken: eerst zijn we lid geworden van de 
Landelijke Vereniging tot Behoud van Historische Bedrijfsvaartuigen (LVBHB). Dat was nodig om 
ingeschreven te kunnen worden in het Register Varend Erfgoed Nederland en die inschrijving was 
weer nodig om mee te mogen doen aan Sail Amsterdam 2020… 
Niet elk schip wordt zo maar ingeschreven in het Register Varend Erfgoed – zo moet een vaartuig niet 
alleen oud zijn, maar er mag ook niet teveel aan gewijzigd zijn ten opzichte van het oorspronkelijke 
ontwerp… 
 
We vermoeden dat heel veel Vrienden van de Hylke Tromp en Hylkevaarders van de Balgerij graag 
een dagje (of langer) met de Hylke willen meevaren in Amsterdam. We denken na over hoe we de 
beschikbare plaatsen eerlijk kunnen verdelen en komen over enige tijd met een speciale nieuwsbrief 
over Sail.  
 
Mededelingen voor onze schippers 
(ook interessant voor alle andere Hylkerianen ) 
Graag jullie aandacht voor de volgende punten: 
1. De zwaarden bleken aan het eind van het afgelopen seizoen meer beschadigd dan we hadden 

gedacht, met name aan de onderkanten. Dit is veroorzaakt doordat de zwaarden over de bodem 
hebben geschuurd. Laten we proberen komend jaar meer attent te zijn op de diepgang van de 
zwaarden! Zeker niet ‘altijd’ helemaal laten zakken, niet verder laten zakken dan nodig is en dan 
kan. 

2. De bediening van de fok gebeurt te vaak nonchalant. Bij weinig wind en eenvoudig vaarwater lijkt 
dat geen probleem, maar daardoor ontstaan er wel problemen (en schades) bij hardere wind en 
smaller vaarwater. Laten we er het  komend jaar een gewoonte van maken om de fok onder alle 
omstandigheden correct te bedienen. 

3. We hebben een soort sponsorafspraak gemaakt met restaurant Het Kompas op Kaageiland. Het 
Kompas zal ons aan betaalde tochten helpen zodat de Stichting geld binnenkrijgt voor 
verzekering en onderhoud. En wij zullen restaurant Het Kompas als voorkeurspleisterplaats bij 
onze tochten bezoeken. 
Vermeld s.v.p. ook in het logboek als je met de Hylke bij Het Kompas hebt aangelegd. 

 
Het afgelopen jaar zijn er aan romp en zwaarden meer schades ontstaan dan de jaren ervoor. Dat is 
deels logisch omdat we ook veel meer gevaren hebben dan voorgaande jaren, maar we moeten 
natuurlijk proberen om –ondanks dat we komend jaar nog méér gaan varen!-  de schades te 
beperken. Vandaar bovenstaande punten 1 en 2 (en punt 3 om geld te krijgen voor schadeherstel…). 
 
Wil je meevaren als “maat” ? 
Op dit moment kunnen we zes leden van de Balgerij inzetten als schipper voor het varen met 
Balgerijers en/of gasten: Arie de Ridder, Julius, Sjoerd, Tom, Maarten. Siem is ook als schipper 
geregistreerd en vaart alleen trainingstochten. 
Verder is er een groepje van zeven Balgerijers die trainen om de schippersvaardigheden onder de 
knie te krijgen en we verwachten dat dat binnen afzienbare tijd enkele nieuwe schippers zal 
opleveren. Omdat we komend seizoen heel veel tochten gaan varen, kunnen we zeker nieuwe 
schippers gebruiken! 
Maarten plant voor elke tocht de schipper in. Elke schipper zorgt zelf voor twee of meer maten, het 
is ondoenlijk om dat ‘centraal’ te plannen. Als je het leuk vindt om als maat met tochten mee te 
varen, laat dat dan vooral aan de schippers weten s.v.p.! 
 
Jaarlijkse bijdrage 
De door Tom beheerde kas voor o.m. benzine, koffie en klein onderhoud is zo goed als leeg. We zijn 
dus mooi met de jaarlijkse bijdragen (€ 10 voor Vrienden/donateurs van de stichting en € 25 voor 
niet-Vrienden/donateurs van de stichting) uitgekomen! Reden om voor 2020 deze bedragen ook 
weer te hanteren. 
Tom stuurt binnenkort betaalverzoeken. Betaal s.v.p. direct, het is vervelend als Tom moet gaan 
‘herinneren’. 



 

3 

Tot eind april zijn desgewenst bonnen e.d. over 2019 in te zien bij Tom, daarna gooien we deze 
administratie weg . 
 
Theorie-avond motormanoeuvreren met de Hylke 
Door de Corona-maatregelen kan de theorie-avond die Julius zou verzorgen op 1 april helaas niet 
doorgaan. Zodra mogelijk stellen we een nieuwe datum vast. 
 

Vaarkalender 2020  
 
De vaarkalender voor de maanden april, mei en juni staat op de website. Totaal bijna 50 tochten in 
deze 2,5 maand! 
Wat gaan we zoals in deze periode doen: 
vr 17 april: Opening watersportseizoen, Jeneverboom 
zo 19 april:  Admiraalzeilen Balgerij, Hylke is admiraalschip 
vr 24 april:  Avondtocht voor Balgerijbemanning (tot eind juni nog 11 andere data, zie de 

website) 
za 25 april:  eerste van zes tochten met gasten van het NatuurOntdekkingsCentrum Koudenhoorn 
ma 27 t/m wo 29 april:  Driedaagse tocht Nieuwkoopse Plassen ! 
za 2 en zo 3 mei: Goede Doelen-tocht met gasten van Stichting Vaarkracht 
do 7 mei: eerste van een serie Horecaeghtochten, dit jaar niet wekelijks maar 1x per twee 

weken op wisselende dagen 
9,16 en 27 mei: betaalde schipperstochten met gasten, goed voor de kas van de Stichting 
ma 18 mei:  eerste trainingsavond (van 7) onder leiding van Siem 
za 23 mei:  eerste van drie Goede Doelen-tochten met gasten van stichting Lopen tegen Kanker 
4, 20 en 21 juni: sponsortochten t.b.v. Zeepunter KU12 Anna-Maria. 
 
Je kunt je via de website voor deze tochten aanmelden. 
Er zijn nu zoveel tochten voor Balgerijleden dat iedereen ruim voldoende aan de beurt kan komen én 
dat we waarschijnlijk ook in kleinere groepjes kunnen varen. Als er voor een bepaalde tocht meer 
aanmeldingen dan plaatsen zijn, kan het incidenteel voorkomen dat we voorrang geven aan mensen 
die niet eerder of minder vaak hebben ingeschreven (zoiets kan is bijv. denkbaar bij de trainingen van 
Siem – óók als er al een bevestiging gestuurd is). Dus als je nog niet of nog niet vaak hebt meegedaan 
en een tocht is volgeboekt, stuur dan s.v.p. een e-mail dat je tocht graag mee wil doen. Dan bekijken 
we of we wat kunnen ‘schuiven’.  
 
Felicitaties! 
Het wedstrijdteam van onze Hylke heeft tijdens de jaarlijkse schippersbijeenkomst van de Stichting 
Zeilvaart Warmond de jaarwisselprijs 2019 ontvangen! 
De mannen hebben dan ook bij de wedstrijden van afgelopen jaar prestaties van jewelste geleverd. 
Namens de Balgerijbemanning onze hartelijke felicitaties! En voor 2020….. noblesse oblige ?! 
 

  
 
PS Vragen, ideeën? Mail ons! 


