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Beste Hylkevaarders, 

In deze Kersteditie kijken we terug op het afgelopen zeilseizoen en blikken we vooruit naar het 
nieuwe seizoen, waarnaar we reikhalzend uitkijken. 
Dit was al weer het vijfde (!) jaar dat enthousiaste Balgerijers met de Hylke Tromp zeilden! 
 
Door de Corona-maatregelen konden we de zwaarden, helmhout  en roer pas op 11 mei op onze 
Kagenaar bevestigen. Een late start van het seizoen dus. Desondanks zijn we in 2020 bijna evenveel 
keren uitgevaren als in het topjaar 2019, namelijk 72 keer. 
28 keer betrof het een betaalde tocht, waardoor we de kas van de stichting Traditionele Zeilvaart 
Warmond, de eigenaar van de boot, met een bedrag van bijna € 3.000 hebben kunnen aanvullen. 
 
En dat kwam mooi uit, want inmiddels is gebleken dat het groot onderhoud dat in 
oktober/november bij de firma Bakker is uitgevoerd,  meer nodig en dus ook kostbaarder was dan 
ingeschat. Maar de Hylke is, zéker ook dankzij de bereidheid van velen van jullie om de handen uit de 
mouwen te steken bij het onderhoud, weer tiptop in de verf en in goede conditie. Nu nog het 
jaarlijkse lakwerk van zwaarden, helmhout, gaffel en roer en we kunnen in het voorjaar weer lekker 
zeilen. 
 
Over ‘lekker zeilen’ gesproken…. De betaalde tochten “LekkerZeilenMetDeHylkeTromp”, een nieuwe 
activiteit, mocht zich in een grote belangstelling verheugen. Een mengeling van sportief bezig zijn, 
zeileducatie en frisse buitenlucht. Zelfs als er geen wind stond waren de ‘tijdelijke bemanningsleden’ 
enthousiast en onze bemanningsleden ook. 
Voor de Vrienden van de Hylke Tromp, onze donateurs die door een jaarlijkse financiële bijdrage 
helpen om de Hylke varend te houden, ook een kans om eens een tochtje mee te maken. 
Dat gaan we dus komend seizoen weer doen natuurlijk. 
 
De eerste reserveringen voor vaardata 2020 zijn alweer gemaakt. The BiggerBand heeft al een 
zondag gereserveerd om de Kagerplassen opnieuw vanaf onze platbodem te laten swingen. Het 
Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn (NOCK) heeft zeven data gepland voor mooie 

https://www.inteylingen.nl/nieuws/lekker-zeilen-op-de-hylke-tromp-en-iedereen-mag-mee.html
https://www.youtube.com/watch?v=RBL3JwZRivo
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natuurtochten – het afgelopen jaar waren al deze tochten in heel korte tijd volgeboekt. En dan zijn er 
nog acht wedstrijddagen die dit jaar hopelijk wél kunnen doorgaan en waarbij de wedstrijdploeg met 

een fonkelnieuw wit grootzeil (niet zo mooi als het mooie rode Kerstmangrootzeil 😉 in deze 

Nieuwsbrief) nog sneller hoopt te gaan dan voorheen. 
Bovendien loopt sinds 1 december de statiegeldactie bij Albert Heijn Warmond, waarbij elke maand 
8 gelukkigen worden geloot die een keer een tochtje met de Hylke mogen meevaren.  
Bij elkaar alweer zo’n 25 vaarten. En natuurlijk gaan we ook in het zeilseizoen weer veel trainingen en 
tochten voor Balgerijers inplannen; zo willen we onder meer ook vaker wat langere tochten gaan 
varen. 
 
Al met al genoeg om naar uit te kijken in het nieuwe jaar. 

We willen jullie bedanken voor de goede sfeer en samenwerking in 2020, we wensen jullie 
heel mooie Kerstdagen en een prachtig 2021 met veel mooie vaartochten! 
 
 
Met zeilgroeten, 
Maarten en Tom 
 
 
Nieuwe schippers 
We zijn blij dat we er weer nieuwe schippers bij hebben! Daardoor kunnen we volgend jaar nog vaker 
varen, tot vreugde van bemanning én gasten. 
Momenteel hebben we elf schippers: 
Arie de Ridder, Erik Koopman, Esther Beukman, Frank Dolman, Julius Duijts, Maarten den Ouden, 
Monique Baas, Nico de Wilde, Siem de Bruijn, Sjoerd de Jong en Tom van Oort. 
In principe is de afspraak dat elke schipper bereid is elke maand een keer te varen, dus met deze elf 
schippers komen we een heel eind. Nieuwe schippers blijven welkom – hoe meer schippers hoe meer 
vreugd .  
Enkele Balgerijers zijn in training om ook schipper te worden, we hopen dus in 2021 nog meer 
schippers te kunnen inschrijven in het schippersregister. 
 
Financieel nieuws.. 
Goed nieuws – de geldpot onder beheer van Tom is nog behoorlijk gevuld door de bijdragen (€ 10 
voor Vrienden/donateurs van de stichting en € 25 voor niet-Vrienden/donateurs van de stichting) die 
dit jaar betaald zijn. We kunnen zeker de eerste zeilmaanden van 2021 door zonder opnieuw 
bijdragen te vragen. 
 
Organisatie 
In het bestuur van de Stichting Traditionele Zeilvaart Warmond zijn wat wijzigingen. Frank Dolman is 
tot het bestuur toegetreden, waarmee dus nu twee Balgerijers in het bestuur zitten. Mark Streng 
heeft zijn plaats overgedragen aan Alex Knijnenburg (wedstrijdploeg). 
Maarten blijft in het bestuur, maar heeft het secretariaat na 4 jaar overgedragen aan Alex om zo 
meer tijd te hebben voor de organisatie van de tochten (en om zelf te zeilen ). 
De samenstelling van het bestuur is nu: 
Henk Keijzer (voorzitter) 
Rob Molenaars (penningmeester) 
Alex Knijnenburg (secretaris / wedstrijdgroep) 
Marcel Juffermans (wedstrijdgroep) 
Frank Dolman (Balgerij) 
Maarten den Ouden (Balgerij). 
 
 
 
 
 

https://koudenhoornontdekken.nl/nieuws/vaarexcursie-naar-het-lage-land
https://warmondaandekaag.nl/nieuws/statiegeldactie-voor-de-hylke-tromp/


 

3 

 
 
 
Voor de Balgerijgroep blijven Maarten en Tom de coördinatie verzorgen. Frank gaat vanuit de 
Balgerijgroep vooral het onderhoud van de boot organiseren en daar zijn we erg blij mee. 
Een stille kracht in onze organisatie is overigens ‘webmaster’ Bart Kaptein. Ook met zijn inzet zijn we 
erg blij. Bart heeft er afgelopen jaar onder meer voor gezorgd dat ook gasten die met betaalde 
tochten willen meevaren zich via de website kunnen inschrijven. Dat maakt de organisatie minder 
tijdrovend en het werkte prima! 
 
 
Onderhoud 
Via WhatsApp en de website zijn jullie enigszins op de hoogte gehouden van de organisatie en de 
voortgang van het groot onderhoud aan de Hylke. 
Het onderhoud is uitgevoerd bij de firma Bakker aan de Groote Sloot. De firma Bakker heeft extra 
schappelijke prijzen berekend, zo hebben we bijvoorbeeld 50% korting gekregen op het binnen 
liggen. Onder meer zijn enkele spanten door een professionele lasser vervangen. 
Een en ander moest door omstandigheden op korte termijn worden georganiseerd en dus bemenst. 
Fantastisch dat vanuit onze Balgerijgroep iedere keer weer mensen beschikbaar waren om mee te 
helpen aan dit onderhoud! 
Veel dank dus aan Monique, Esther, Anton, Lieuwe, Marc, Nico, René en Erik! 
En aan Noortje, die ‘thuiswerk’ heeft verricht door het vaantje weer helemaal in orde te maken zodat 
de boot werkelijk van top tot teen mooi is. 
Door het op deze manier aan te pakken en veel met elkaar zelf te kunnen doen hebben we de kosten 
serieus kunnen drukken.  
 
Voordat de Hylke weer kan uitvaren moeten nu eerst nog de zwaarden en het roer worden 
geschuurd en gelakt zoals elk jaar. Het houtwerk staat opgeslagen in de Windroos en Frank zal 
binnenkort een plan de campagne maken. 
 
 
Wist je dat…. 
- we in 2020 ook een aantal buitenlandse gasten aan boord hebben gehad? 
- dat dit twee Italianen waren, plus een Spanjaard en een Argentijn? 
- dat het varen hoger dan het land, ‘boven de koeien’ voor buitenlanders haast onwerkelijk is? 
- dat je aankopen via webwinkels altijd via de Sponsorkliks-knop op onze website moet doen? Omdat  
   je daarmee zonder extra kosten de Hylke steunt? 
- dat meedoen aan de Sponsorkliks een idee is van Monique? 
- je Goede Doelen bij ons kunt aanmelden voor een tocht met de Hylke? 
- dat onze Kagenaar een bijna-hoofdrol speelt in een filmpje van Warmond Utopia over de Leede? 
 
 
Woord van de voorzitter 
 
Beste bemanningsleden van de Hylke Tromp, 
 
Een bijzonder jaar. Toch hebben we ook dit jaar weer van ons mooie schip kunnen genieten. En niet 
alleen wij, maar ook onze gasten die we dit jaar voor betaalde en goede-doelen tochtjes aan boord 
hebben mogen verwelkomen. Tochtjes in aangepaste vorm, met wat minder mensen aan boord dan 
we gewend waren. En dit jaar in plaats van vier of vijf zeilwedstrijden, alleen de Gouden Gaffel 
wedstrijden eind augustus.  
Velen hebben zich ingezet om de Hylke in de vaart te houden. Het groot onderhoud van afgelopen 
oktober/november hadden we niet kunnen doen zonder de vaardige handen van een aantal 
bemanningsleden. De Hylke ligt nu in de winterberging -  als je een keer over de brug naar de 

https://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/2020/10/28/groot-onderhoud/
https://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/2020/11/15/buitenkant-geschilderd-2/
https://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/2020/11/15/buitenkant-geschilderd-2/
https://hylketromp.zeilvaartwarmond.nl/2020/10/03/sponsorkliks/
https://www.youtube.com/watch?v=KOqI-1jxTl8&feature=emb_logo
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Veerpolder wandelt, kijk eens over de brugreling, dan kun je de Hylke in de botenloods van de familie 
De Winter zien liggen. 
 
 
 
We hebben een nieuw grootzeil  kunnen aanschaffen, speciaal voor de wedstrijdploeg. We konden 
dit realiseren door een substantiële bijdragen van het Fonds 1818, van de Firma Bakker Protech 
(waar we ook terecht konden voor het groot onderhoud) en de bijdragen van de leden van de 
wedstrijdploeg zelf. 
Nog een paar maanden winterrust, met tijd voor het lakken van de zwaarden en het roer. We kijken 
nu alweer uit naar het nieuwe seizoen. Hopelijk met wat minder belemmeringen dan het afgelopen 
jaar. 
Dank voor jullie bijdragen, in welke vorm dan ook, prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 
2021 toegewenst. 
 
Henk Keijzer 
Voorzitter 
 
 
 
PS Vragen, ideeën? Mail ons! 
info@hylketromp.nl 
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